
 

 

INTUÏTIEF 
MEDIAMIEK 
SCHILDEREN 

 

 
EEN AVONTUUR MET KLEUREN / MAAK JE EIGEN SCHILDERIJ (60 X 80)  

 

 

VERWONDEREN 

Laat je betoveren 

door jouw kleuren en 

verwonderen over 

wat er ontstaat. 

De beelden en 

kleuren hebben een 

bepaalde symboliek.  

Daar gaan we samen 

naar kijken. 

 
   

 

BIJDRAGE 

Bijdrage voor deze 

onvergetelijke dag  

€ 225,-- per persoon.  

inclusief materialen, 

koffie, thee en 

gezonde lunch. 

Aanbetaling € 35,-- 

vooraf via Tikkie.  

Restant contant op 

workshopdag. 

 

WAT GA JE DOEN?        WORKSHOP BIJ MARIANNE 

VAN 10:00 TOT 16:30 UUR 
         

 
Ga je mee in een magisch avontuur 

op het doek? 

Niets wordt vooraf bedacht, alles 

laat je spontaan ontstaan. 

Dat heet “intuïtief” schilderen. Maar 

hier ga je niet alleen intuïtief maar 

ook “mediamiek” schilderen. Dat wil 

zeggen: in een krachtig energetisch 

veld van licht en heling dat vooraf 

door Marianne als begeleidend 

medium wordt opgesteld met hulp 

van haar spirituele begeleiders. 

 

Materiaal:  

je oefent op 2 kleine canvasdoeken.  

Daarna maak je jouw grote schilderij 

op een stevige kwaliteit canvasdoek 

in het formaat 60 x 80 cm. Er wordt 

gewerkt met Amsterdam acrylverf. 

Je hoeft geen enkele ervaring 

te hebben met tekenen of 

schilderen. Je wordt goed begeleid 

en gaat gegarandeerd tevreden 

naar huis.  

AANMELDEN 

 

Altijd vooraf aanmelden!!  

Dit kan via het 

contactformulier op deze 

website. 

Of stuur Marianne een 

Whatsapp bericht: 

06 – 46 280 785 


